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Dichterbij

door Arie van der Stoep
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen (Jakobus 4:8a).

Duidelijke woorden! Als je naar God toegaat, dan komt Hij naar jou toe. Anders gezegd, als je
God zoekt, Hem wilt ontmoeten, ga dan naar Hem toe, spreek tot Hem, zeg tegen Hem de
dingen die je op je hart hebt. Gewoon, hardop! Dat noemen we: bidden.

Maar dat vinden we nu juist vaak zo moeilijk, naar God toegaan. Allereerst moet je daarvoor wel
geloven dat Hij er is. De Bijbel erkent dat: Wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat,... (1) En het
tweede dat nodig is, is dat je gelooft dat Hij daarop reageert. En dat doet Hij! Jakobus zegt niet alleen:
Nadert tot God, maar ook: ... en Hij zal tot u naderen. Hij zal dan beslist naar jou toekomen!

Blijven hangen

Maar durven we naar Hem toe te gaan? Daar zijn we vaak bang voor. Dat kan allerlei redenen hebben.
Eén daarvan is dat wij dingen hebben gedaan, gezegd of gedacht, die tussen Hem en ons inzitten, die
niet goed waren, zonden dus. Maar God heeft daar een oplossing voor.

Jakobus legt uit hoe die werkt: Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk
verdeeld zijt (2). Stop met die verkeerde dingen. Als je daaraan nog blijft hangen, je wilt een beetje van
dit en een beetje van dat, van het goede en van het kwade, dan zegt hij: ‘Breek met die houding!
Neem afstand van het verkeerde.’

God gaat spreken

Hoe doe je dat? Door al die dingen en je verkeerde houding te erkennen als zonde en tegenover God
uit te spreken, te ‘belijden’. En door het, waar nodig, ook met mensen in orde te maken. Dan zul je
merken dat de barriere tussen God en jou daarmee verdwijnt. Het wordt gemakkelijker om naar Hem
toe te gaan

Ook zul je zien dat God tot jou gaat spreken. Op allerlei manieren. Eén daarvan is: door de Bijbel. Wat
je daar leest, gaat je namelijk raken, het spreekt tot je. Gods hart en het jouwe komen dichter bij
elkaar. Je begrijpt elkaar. Zo levend kan de omgang met God zijn!

Ereplaats

Daarmee wordt dan nég een woord uit de Bijbel werkelijkheid. Er staat namelijk niet alleen: Wie tot
God komt, moet geloven, dat Hij bestaat (zie boven), maar ook: ... en een beloner is voor wie Hem
ernstig zoeken (3). Hij zal je belonen, als je naar Hem toekomt, want ‘God is een beloner.’

Hoe doet Hij dat? Door je te vergeven, door je zijn goedheid te bewijzen en door nog iets. Jakobus
zegt dat, als je je voor Hem vernedert, door tegenover Hem je fouten, falen en zonden te belijden, dan
zal Hij je verhogen ). Hij zal je je zelfrespect teruggeven, je erkennen en je een ereplaats geven. Want
je betekent iets voor Hem.

Voor altijd thuis



Dat is de reden, waarom Hij Jezus naar de aarde heeft gestuurd. Hij wilde dat Hij in jouw plaats zou
sterven, zodat jij naar Hem toe zou kunnen gaan en voor altijd thuis zou kunnen komen, dichtbij Hem
(5). God ziet uit naar je. Hij zegt: '"Kommm!’

Uit de Bijbel:

(1) Hebreeén 11:6b.
... Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat...

(2) Jakobus 4:8.
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die
innerlijk verdeeld zijt.

(3) Hebreeén 11:6.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven,
dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

4) Jakobus 4:10.
Vernedert u voor de Heer, en Hij zal u verhogen.

(5) Deuteronomium 33:27.
De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen.

Psalm 140:14.
Waarlijk, de rechtvaardigen (= zij die zich op God verlaten en naar Hem luisteren - AvdS) zullen uw
naam loven, de oprechten (= zij die zich geheel aan Hem geven - AvdS) zullen voor uw aangezicht
wonen (= zullen blijvend dichtbij U verkeren - AvdS).
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